
’t Scheepke onder Jezus hoede,
met de kruisvlag hoog in top,
neemt als arke der verlossing

allen, die in nood zijn, op.
 

Al staat de zee ook hol en hoog
en zweept de storm ons voort,

wij hebben ’s Vaders Zoon aan boord
en ’t veilig strand voor oog.

Liefde overwint alles

Jelle Timmer
echtgenoot van Ineke Timmer Betsema

* Texel, 22 januari 1944 † Texel, 24 september 2024 

Papa van  Astrid en Pieter-Jan
Opa van  Caroline en Bonne, 
 Marieke en Michel, 
 Saskia en Dave, 
 Jan-Jelle
Ouwe opa van  Luuk, Finn, Maud, Milou, Bo, Mees

Papa van  Annet en Ben
Opa van  Suzan  en Jordi, 
 Colinn en Kevin, 
 Emiel en Rebekka
Ouwe Opa van  Luna

Papa van  Edwin en Petruska
Opa van  Larissa  en Martijn
 Dorinde en Jim
Ouwe opa van  Lizzy, Stenn, Juna

Hogereind 24, 1793 AG De Waal

Jelle is bij ons thuis, waar wij de laatste dagen 
met ons gezin samen zijn. 

Er is gelegenheid tot condoleren op 
zaterdag 28 september van 19.30 uur tot 20.30 uur 
in De Waalder kerk, Hogereind 2 in De Waal.

De afscheidsdienst is op maandag 30 september 
om 13.30 uur in De Waalder kerk op bovengenoemd adres. 
Aansluitend zullen wij Jelle begeleiden naar zijn 
laatste rustplaats op de Hervormde begraafplaats De Waal.

Daarna is er gelegenheid om het leven van Jelle te vieren 
in het Dorpshuis met een hapje en een drankje.


